
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Chiro Iris presenteert … 

HEUSDEN-ZOLDER 2022 
31 JULI – 10 AUGUSTUS 

 



NUTTIGE INFO  

1. Vertrek 

ALGEMEEN 

Biekes, speelclubs, kwiks en tippers zorgen ervoor dat ze voor het vertrek al middageten hebben 

gegeten en dat ze zeker aan het station van Sint-Niklaas staan in perfect uniform. Niemand pakt op de 

dag van het vertrek koffers/veldbedden/… mee. Deze worden 30 juli met de camion meegegeven. Een 

klein rugzakje mag wel. Bij het vertrek zouden we ook willen vragen om de haren al op een staart te 

doen. 

SPEELCLUBS, KWIKS EN TIPPERS  
Zondag 31 juli 2022.  

We vertrekken samen met de trein richting Heusden-Zolder. We verwachten iedereen in uniform om 

13u aan het station van Sint-Niklaas. Wij voorzien die middag geen eten voor de kinderen, let er dus 

op dat zij reeds gegeten hebben. Voor het opstappen geven de leden hun identiteitskaart of kids-ID 

aan hun leidsters af. Voorzie jullie op een korte wandeling: zorg dus dat er zo veel mogelijk bagage in 

je valies zit. Er worden geen koffers, veldbedden, slaapzakken en andere meegenomen op de trein. 

Probeer wel al op voorhand de haren in een staart te doen. 

 

TIPTIENS EN ASPIRANTEN 

Zaterdag 30 juli 2022.  

We vertrekken samen met onze fiets richting Heusden-Zolder. We verzamelen op het dorp van 

Nieuwkerken om 10u in volledig uniform en de haren in een staart. Neem voor onderweg eten, 

drinken, zonnebril, zonnecrème en pet mee. Om geen zere billekes te hebben is een fietsbroek 

aangeraden. Controleer voor het vertrek nog eens je fiets, zodat we onderweg niet in panne vallen.  

 

BIEKES 
Vrijdag 5 augustus 2022.  

We vertrekken samen met de trein richting Heusden-Zolder. We verwachten iedereen in uniform om 

13u15 aan het station van Sint-Niklaas. Wij voorzien die middag geen eten voor de kinderen, let er 

dus op dat zij reeds gegeten hebben. Voor het opstappen geven de leden hun identiteitskaart of kids-

ID aan hun leidsters af. Voorzie jullie op een korte wandeling: zorg dus dat er zo veel mogelijk bagage 

in je valies zit. Er worden geen koffers, veldbedden, slaapzakken en andere meegenomen op de trein. 

Probeer wel al op voorhand de haren in een staart te doen. 

  

 

 

 

 



2. Bagage 

Iedereen brengt zijn koffers, slaapzak, veldbed en andere benodigdheden naar de Schakel op 

zaterdag 30 JULI 2022 TUSSEN 18.30U EN 19.30U. 

Dit geldt ook voor de biekes, ook al vertrekken zij pas vijf dagen later! 

Om de verloren voorwerpen beperkt te houden, kentekent iedereen zijn kledij, handdoeken en 

washandjes…   

 

 

Wat wordt NIET meegenomen? 

- Gsm’s 

- IPod, MP3, laptops … 

- Snoep 

- Sigaretten of andere rookwaren 

- Drank en drugs 

- Oma’s, opa’s, andere familieleden of liefjes! 

 

Voor de tippers, tiptiens en aspiranten: jullie controleren best allemaal nog eens je veldbed enkele 

dagen voor het vertrek, zodat we op kamp niet voor onaangename verrassingen komen te staan!  

 

Voor de biekes, speelclubs en kwiks: een veldbed is niet nodig, jullie slapen in bedden!  

 

Overdrijf niet! We gaan op kamp om ons te amuseren, niet om onze kledij te showen, … 

Een lijstje met verkleedkledij en extra materiaal krijgen jullie van je eigen leidsters.  

Biekes, een kleine valies meenemen is zeker voldoende!  

 

 

Opmerking: We merken elk jaar dat er veel leden zijn die veel te veel gerief meebrengen. Daarom 

vragen we dit jaar dat iedereen zijn hoeveelheid bagage zoveel mogelijk probeert te beperken.  

 

 

 

 

 

 



3. Kampprijs 
 

SPEELCLUBS, KWIKS, TIPPERS, TIPTIENS & ASPIRANTEN 
130 euro 

 

BIEKES 
70 euro 

 

De betaling gebeurt via overschrijving.  We vragen iedereen het gepaste bedrag te storten op het 

volgende rekeningnummer: BE67 0689 3099 2687. 

Vermeld als mededeling kamp2022/afdeling/naam van het kind. Gelieve deze overschrijving te doen 

VOOR 20 JULI!  

 

Indien tweede en derde kind, gelieve per kind een overschrijving te maken. Dat maakt het voor ons 

veel eenvoudiger! Dankjewel. 

 

BELANGRIJK:  

 

Voor al wie ingeschreven is, geldt dat de kampprijs wordt terugbetaald indien je kind vlak voor kamp 

ziek zou worden of ziektesymptomen zou vertonen. Wie zonder geldige reden annuleert, betaalt nog 

steeds het volledige bedrag. 

Dit omdat we bepaalde bestellingen en reservaties niet ongedaan kunnen maken. 

Wij hopen dat u voor deze maatregelen begrip kan opbrengen. 

 

 

4. Zakgeld 
 
Er is enkel geld nodig om kaartjes en postzegels te kopen. 
Tippers, tiptiens en aspiranten krijgen op andere gelegenheden de mogelijkheid om iets kleins te 
kopen. Plunder je bankrekening dus niet om op kamp te vertrekken! 

  



5. Luizen 
 
Af en toe krijgen we op kamp wel eens last van deze ongewenste bezoekers.  
De laatste jaren merken wij dat er kinderen reeds op kamp vertrekken met luizen en de ouders ons 

dit niet op voorhand meedelen. Aangezien wij niet op de hoogte worden gesteld, kunnen de luisjes 

vanaf dag 1 zich al verspreiden bij andere kindjes. Vorig jaar was er niemand met luisjes en daarvoor 

willen we jullie graag bedanken! Hopelijk kan deze daling zich dit jaar en alle volgende jaren ook 

voordoen. 

Uiteraard behandelen wij elk kind dat last heeft van deze beestjes. Als wij echter niet van het begin 

op de hoogte zijn, hebben we uiteindelijk meer kinderen met luizen. De kosten van de behandeling 

kunnen echter voor ons serieus oplopen! 

 

Om dit te vermijden hebben wij besloten een andere aanpak toe te passen: 

 

o Bij het vertrek zouden we graag hebben dat elke chiromeid die haar haar op een staart kan 

doen, dit doet. Zo verminderen we toch al een beetje de kans dat dochterlief ook last krijgt 

van deze ongewenste bezoekers. 

 

o Controleer uw dochter OP VOORHAND op luizen en neten. Heeft u luizen of neten 

gevonden? Indien mogelijk: start reeds zelf een behandeling. Breng ons op de hoogte en 

geef indien mogelijk een behandelingsproduct mee met uw dochter. Wij zetten met plezier 

de behandeling verder op kamp. 

 

o Op kamp zullen wij alle kinderen op dag 1 controleren op luizen of neten. Zo zijn wij 

onmiddellijk op de hoogte van in welke afdelingen de luisjes zitten. Alle kinderen waarbij 

luizen worden gevonden, worden behandeld. Als we bij uw dochter echter luizen vinden op 

dag 1 en u ons niet had verwittigd, verwachten wij dat u na het kamp ons de behandeling 

terugbetaalt. 

 

o Kinderen die jammer genoeg op kamp zelf luisjes krijgen, worden zoals elk jaar gratis 

behandeld. 

 

We betreuren het zelf dat we op deze manier moeten werken, maar we hopen op deze manier het 

verspreiden van de luizen nog meer te beperken. 

 

Starten we op kamp een behandeling, dan krijgen jullie na het kamp de nodige informatie van de 

reeds gestarte behandeling. Check voor alle zekerheid de haardos van uw kind na het chirokamp! 

 

Denk alstublieft niet dat ‘uw kind geen luizen krijgt’.  

Na verschillende sportkampen, CM-kampen en dergelijke is de kans op deze hinderlijke beestjes zo 

veel groter. 

 

We rekenen op jullie medewerking!  



6. Aankomst 
 
We keren terug van een geslaagde missie op woensdag 10 augustus om 14u45 op de schakel. Gelieve 
op de schakel zelf te wachten op jullie dochter en ons niet tegemoet te komen of ons staan op te 
wachten aan het station. Loop nadien nog niet direct weg, we hebben nog slotformatie en kampdans…  
En wie weet val je wel in de prijzen!. We willen jullie ook vragen om de bagage van uw dochter pas te 
nemen als deze gesorteerd staat. Dit zal in goede banen geleid worden door de ouders van het 
oudercomité, die u kan herkennen aan hun fluohesje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



7. Adres 
Wil je je chiromeid een briefje schrijven? Schrijf dan volgend adres op je envelop: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Gelieve géén postpakketten op te sturen, die worden door de leiding bijgehouden tot na het kamp… 

Op kamp krijgt iedereen waar zijn hartje naar verlangt. 

 

 

Noodnummer: In geval van nood of als u dringende vragen heeft, kan u altijd bellen naar de 

hoofdleidsters Dakota Bosmans, Lauren De Boever en Isaura Verbeelen op het nummer 0468/23 64 

23, 0487/45 12 54 of 04 75 22 54 62 

 

 

 

8. Foto’s  
Om met de mama’s, papa’s, vrienden en familie achteraf de leuke sfeer van het chirokamp te delen, 

trekken wij op kamp foto’s. Af en toe verschijnt hiervan een foto op onze facebookpagina of op sociale 

media, uiteraard zijn dit nooit individuele foto’s. Na het kamp kunnen jullie alle foto's (zowel 

groepsfoto's als individuele) krijgen op de spaghetti avond. Hiervoor moeten jullie zelf een USB-stick 

meebrengen. Dit is leuk voor de leden om de herinneringen te kunnen koesteren. Indien u hier 

bezwaar tegen heeft mag u gerust een mailtje sturen naar groepsleidingchiroiris@hotmail.com.  

 

 

 

 

CHIRO IRIS 

NAAM VAN HET KIND (afdeling)  

Huis Berkenheim – Pastoor Paquaylaan 127 

3350 Heusden-Zolder  

mailto:groepsleidingchiroiris@hotmail.com


BORD OP DORP 
 

Vertrekken op kamp is voor ons natuurlijk elk jaar opnieuw dolle pret.  Maar we laten ook vele mensen 

achter… en voor hen is het soms kommer en kwel om tien lange dagen in onwetendheid te leven!  Het 

vertrek wordt dan een hartverscheurend schouwspel. 

  

Daar hebben wij iets op gevonden! Gedaan met die tranen met tuiten, dat dagelijkse gesnotter en die 

doorweekte zakdoeken… DAGELIJKS KAMPNIEUWS  op het dorp van Nieuwkerken zal een brug slaan 

tussen Heusden-Zolder en de thuisbasis. 

Voor alle nieuwsgierigen planten wij opnieuw een bord neer voor de kerk. Daarop kan iedereen onze 

activiteiten en belevenissen te weten komen! 

Al wie voorbij dit bord komt, kan dus meegenieten van onze bivak…  

En voel je je een beetje eenzaam, pak je fiets en lees over de gebeurtenissen op kamp! 

 

Zoals elk jaar zal je onze perikelen op kamp kunnen volgen op onze facebookpagina (Chiro Iris 

Nieuwkerken) en deze keer ook op onze instagrampagina (chiro.iris.nieuwkerken).  

 

 

 



THEMA 

Nanny McPhee 

 
Mr. Brown, de vader van 7 onhandelbare kinderen, is juist zijn vrouw verloren. Hij weet niet 
meer wat hij moet doen wanneer zijn kinderen de zoveelste nanny wegpesten. Net op dat 
moment komt de redding van Nanny McPhee, een eigenaardige vrouw met 2 wratten in haar 
gezicht, een monsterlijke neus en naar voor stekende tanden. Zij beschikt over magische 
krachten waardoor de kinderen het voortaan prima met elkaar kunnen vinden.  

 

Wie is wie? 

NANNY MCPHEE 

 

Nanny Mcphee is het hoofdpersonage. Zij is een opvoedster die orde moet brengen 

in het gezin van mr Brown nadat zijn vrouw gestorven is. Ze ziet er absoluut niet 

mooi uit maar is wel de eerste nanny die de 7 kinderen van mr Brown onder controle 

kan krijgen. Elke goede les die ze aan de kinderen kan leren, verandert er iets aan 

haar uiterlijk … 

 

 

CEDRIC BROWN 

 

Mr Brown is de vader van 7 kinderen. Na de dood van zijn vrouw maakt hij weinig 

tijd vrij voor zijn kinderen. Hij doet er alles aan om een nanny te vinden voor zijn 

kinderen die de boel op stelten zetten.  

 

 

 

SIMON 

 

Simon is de oudste zoon van mr Brown. Hij is de leider van de broers en zussen als het om 

onzin gaat. Simon is intelligent, slim en zeer ondernemend. Hij is boos op zijn vader omdat 

hij hen niet zoveel tijd meer geeft na de dood van hun mama. 

 

 

 

TORA 

 

Tora is de oudste van de meisjes. Ze heeft een zeer beschermende houding tegenover haar 

jongere broers en zussen, vooral tegenover de kleine Christiana 

 



ERIC 

 

Eric is de 3de oudste zoon van Mr Brown en een intelligente jongen die zijn eigen 

theoriëen over nanny mcphee verzint. Omdat hij slimmer is dan de rest van zijn gezin 

kan hij vaak ook heel sluw uit de hoek komen. 

 

 

 

 

LILY 

 

Liliana "Lily" Brown is de vierde oudste van zeven kinderen en de op een na oudste 

dochter van de vier. Ze is een fantasierijk, romantisch meisje dat een heel graag 

boeken leest. Lily helpt ook graag mensen. 

 

 

 

 

 

CHRISTIANA 

 

Christiana is de tweelingszus van Sebastien en wil altijd haar jongere zusje Agatha 

beschermen. Ze is vaak verdrietig omdat haar papa geen tijd heeft om een 

verhaaltje voor haar te lezen. 

 

 

 

 

SEBASTIEN 

     

Sébastien is de jongste van de 3 zonen en wilt altijd alles voor zichzelf hebben. Hij is 

de tweelingsbroer van Christiana 

 

 

 

 

 

AGATHA 

 

Agatha, bijgenaamd Agie, is de jongste van de broers en zussen. Omdat ze 

nog maar een baby is, heeft ze geen actieve rol, maar is ze altijd zeer alert 

op de gebeurtenissen in het verhaal.  

 

 



WIE GAAT ER MEE? 

1. Leiding 

Biekes 

E-mail: biekes@chiro-iris.be 
 

Laure De Jaeger 

🕿 04 71 95 98 74 

 
 

Lauren De Boever 

🕿 04 87 45 12 54 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lore De Schepper 

🕿 04 71 62 16 08 

 
Lotte Vercauteren 

🕿 04 79 62 95 03 

Ik kijk super hard uit naar Chirokamp om weer 

fantastische, geweldige, super toffe dagen te beleven 

en nieuwe herinneringen te maken met de liefste 

Biekes! En natuurlijk kijk ik ook uit naar het lekkere 

eten van de kokjes!      

Nog 50 dagen tot we het lekkere eten van onze kokjes 

kunnen fretten op kamp, nog 49 dagen tot we kunnen 

spelen tot we moe op ons veldbedje neervallen, nog 48 

dagen tot ik mijn allertofste leden terugzie! Ik ben de 

dagen alvast 1 voor 1 spannend aan het aftellen! Was het 

chirokamp maar al hier! Hopelijk kijken jullie er ook zo 

hard naar uit! Tot dan! 

Woehoew, de beste 5 dagen van het jaar komen 

eraan. Onze biekes zullen bezige bijtjes worden, want 

ons kamp zit volgepland met superleuke spelletjes!      

mailto:biekes@chiro-iris.be


 
     
      
 

Speelclubs 

E-mail: speelclubs@chiro-iris.be 
 

Madeleine Boven 
🕿 04 95 25 25 06 

 
 
 

Isaura Verbeelen 
🕿 04 75 22 54 62 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Eline Van Nespen 
🕿 04 77 09 23 00 
 
 
 

 

 

 

Ik kijk super hard uit naar Chirokamp omdat het de 

10 leukste dagen van het jaar zijn. Samen met de 

leukste vriendinnetjes en de allerschattigste Biekes! 

Het worden 10 dagen vol plezier! 

Ik kijk uit naar het chirokamp omdat ik eindelijk mijn 

stoere speelclubs ga terugzien, voor de volle 10 dagen 

!!! 10 dagen waarin we de gekste spelletjes gaan 

spelen, gaan smullen van het lekkerste eten en waarin 

we ons gekke zelf mogen zijn!! Ik kijk er alvast heel erg 

naar uit, jullie ook? Tot dan!      

Ik kijk uit naar het Chirokamp, omdat het de beste 

periode van het is natuurlijk!!        Ik kijk er al naar uit 

om samen met de speelclubs te spelen en te lachen 

tot ik er buikpijn van krijg. Laten we er een 

fantastische tijd van maken met al onze vriendinnen, 

het lekkere eten en vooral het gezellig samen zijn! 

Ik heb superveel zin in kamp met de allercoolste 

speelclubs! Het is de eerste keer dat ik mee ga op kamp 

als leiding en dat vind ik best wel spannend! Ik heb zin 

in het lekkere eten, de activiteiten, maar vooral in het 

samenzijn. Aftellen maar!! 

mailto:speelclubs@chiro-iris.be


 

 

Kwiks 

E-mail: kwiks@chiro-iris.be 
 

Marthe Callens 
🕿 04 85 99 62 24 
 

  
 
 

         Lies Robyn 

          🕿 04 73 67 62 28 
 
 
 

 

 

 

 

 

Lisa De Maeyer 
🕿 04 79 58 05 45 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Ik kijk al heel hard uit naar kamp omdat wij 10 dagen 

lang ons gaan vol proppen met eten, samen lachen, 

spelen, plezier maken en ongetwijfeld weer veel 

onvergetelijke momenten gaan beleven. 

Ik kijk super hard uit naar 10 dagen vol zotte 

avonturen met mijn liefste kwiks, gezellige babbeltjes 

in de nacht, het lekkere eten van onze kokjes, dagen 

vol met spelletjes, veel te weinig slaap en nog zoveel 

meer! Het wordt een fantastisch kamp! <3 

Ik kijk uit naar chirokamp omdat we al deze 

gezelligheid met onze vrienden verdienen! We hoeven 

enkel nog maar plezier te maken en te hunkeren naar 

het overheerlijke eten en de verwennerij van de 

kokjes, mmmm. Geen zorgen om wat warrig of vettig 

haar, vuile benen of gekke klerencombi want wat 

maakt het uit?        Laat kamp 2022 maar komen. 

mailto:kwiks@chiro-iris.be


Roos Heirman 

🕿 04 98 42 28 60 
 
 
 

Tippers 

E-mail: tippers@chiro-iris.be 

Fien Steenssens 
🕿 04 97 16 62 63 

 
 

 

 

Marie De Baere 
🕿 04 68 27 40 15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yente Karsai 

🕿 04 88 99 92 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 dagen lang samen met heel de chiro op kamp? Daar 

ben ik zo klaar voor! Ik kan niet wachten om … 

… samen met de tippers de zotste spelletjes te spelen 

… mij elke dag te overeten omdat het eten op kamp 

gewoon te lekker is! 

… DE BESTE 10 DAGEN VAN HET JAAR TE BELEVEN! 

Ik kijk enorm hard uit naar kamp ik dan samen met ons 

geweldig tipperteam en de rest van de leiding weer 10 

dagen mag ravotten. Want wat is er beter dan elke dag 

geweldige spelletjes te spelen, te zingen tot je stem het 

begeeft en niet kunnen stoppen met eten door die 

fantastische kookkunsten van de kokjes? Ik ben al meer 

dan klaar voor dit kamp!  

Ik kijk uit naar kamp omdat het de beste 10 dagen van het 

jaar zijn! Omdat we dan met onze zotte kwiks veel 

avonturen kunnen beleven en ze hier nog jaren over 

kunnen napraten. Omdat ik samen met de leukste 

medeleiding onvergetelijke herinneringen ga maken! En oh 

ja, het lekkere eten niet vergeten        

Ik kijk uit naar chirokamp omdat we eindelijk nog 

eens met z’n allen buiten kunnen komen en ik 

helemaal los kan gaan met de tofste leden en 

leiding! 
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Tiptiens 

E-mail: tiptiens@chiro-iris.be 

Rinke Droogendijk 
🕿 04 75 68 93 13 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotte Hellin 
🕿 04 84 76 37 28 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik kijk uit naar Chirokamp want dat is… 

… 12 dagen lachen gieren brullen met mijn favoriete 

teenagers 

… 1 waterballon gooien ter verkoeling in een groot 

watergevecht met de hele Chiro 

… continu ruiken naar een mengsel van zweet, 

zonnecreme en muggenstick 

… samen naar de sterretjes kijken, wakker blijven tot in de 

vroege uurtjes en toch om 8 uur fris in de formatie staan. 

… elke dag een beetje meer dood zijn maar elkaar blijven 

ophypen met onuitputbaar enthousiasme. 

... vergeten dat je ook nog familie hebt thuis en op dag 9 

snel nog een briefje opsturen 

… alle liedjes superluid meebrullen en zonder stem naar 

huis terug keren. Mag ik gewoon al vertrekken alsjeblieft? 

Ik kijk uit naar chirokamp omdat ik dit tekstje- dat al 

een jaar op de chirowebsite staat maar waarschijnlijk 

nog niemand heeft gelezen- luidkeels wil roepen met 

mijn besties:  

 

“Maak plaats voor de tiptiens. Een coole groep queens. 

Korte rokken boven jeans. We blijven niet onbeziens! 

Klaar in het blauw te pronken? Want dit kamp wordt 

VONKEN!!” 

 

Dat was het, bye, doei etc. En ohja, ben ook heel blij 

dat ik samen met twee van mijn beste vriendinnetjes 

mag samenstaan. Dat was het, echt. 

 

mailto:tiptiens@chiro-iris.be


 

 

 

 

 

 

Flore Van Oost 

🕿 04 70 04 39 94 

🕿  

 
🕿  

 

 

 

 

 

 

Aspiranten 

E-mail: aspiranten@chiro-iris.be 

Emma De Baere 
🕿 04 68 14 40 13 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Emma De 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
                     Dakota Bosmans 
 🕿 04 68 23 64 23 

 

ZON, VRIENDINNEN, SPELEN, ETEN EN CHIRO IRIS: wat 

wil je nog meer? Ik heb heel veel zin om terug volledig 

alles te kunnen doen wat we willen (zonder 

coronamaatregelen) en gewoon helemaal los te gaan 

op kamp. Met de tiptiens gaan we veel te veel leuke 

dingen doen (die ik nog niet ga verklappen)! Ik heb zin 

om iedereen nog beter te leren kennen en een band op 

te bouwen met iedereen die we nog niet kennen: love 

peace, chiro iris <3  

Wat kijk ik uit naar kamp! Samen lachen, smullen, 

zingen, dansen en ravotten! Het wordt gegarandeerd 

een topeditie samen met onze liefste aspi’s! Let’s 

gooo      

Ik kijk uit naar het Chirokamp om samen met de 

aspi’s 10 fantaspische dagen mee te maken, vol 

zon, gelach, domme uitspraken, lekker eten en 

genieten van de kleine en grote momentjes met de 

leukste chirobende <3 



 
 
  
  



9. Koks 

Niet alleen de leiding is belangrijk voor een kamp… Misschien nog belangrijker zijn onze 

koks! Want een mens is niets waard met een lege maag.  Maar ook de ambiance zou niet 

zijn wat ze is zonder hen! 

 

Het eten wordt dit jaar dus ongetwijfeld NOG veel lekkerder (als dat nog mogelijk is 

natuurlijk)! 

 

We willen hen alvast het volgende zeggen: 

Lieve kokjes: we zien jullie hééél graag en willen jullie alvast bedanken voor het harde 

zwoegen en zweten op kamp! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Allergieën 

We hebben vorige jaren gemerkt dat er steeds meer en meer leden op gaan met 

speciale eetverzoeken (speciale ontbijtwensen, overgevoeligheid voor gluten, 

overgevoeligheid voor lactose…). In tegenstelling tot andere jeugdbewegingen deden wij 

hiervoor extra inspanningen, maar dit werd steeds moeilijker te organiseren in de 

keuken. Gezien we deze editie met een tekort zitten aan kokjes, kunnen er geen 

uitzonderingen gemaakt worden. Alleen voor vegetarisch/halal en ernstige allergieën 

(vb. notenallergie, coeliakie of schaal- en schelpdierenallergie) kunnen jullie de leiding 

bij inschrijving verwittigen. Voor hen wordt er één vegetarisch en glutenvrij alternatief 

voorzien. Extra aanpassingen aan het menu zijn niet mogelijk. We rekenen op jullie 

begrip, alvast bedankt! 



DAG OP KAMP 
 

07.00u:  De dienstleidster staat op 

Iedere dag is er een andere leidster verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op kamp.  Zij 

staat vroeger op dan de rest en gaat iedereen wekken.  

 

07.30u:  De leden en de leiding staan op 

Er zijn leukere momenten dan dit, maar we proberen dit noodzakelijk deel van de dag op te 

fleuren met een mooi muziekje. Het doet je fantaseren over wat een mooie dag het weer zal 

worden! Jullie krijgen een half uurtje de tijd om je tanden te poetsen, in je uniform te 

springen en je dan te begeven naar… 

 

08.00u:  De openingsformatie 

Iedereen verzamelt net voor het ontbijt (in perfect uniform) op het grote plein. Na de 

ondertussen al gekende formatie, begeven we ons naar de refter. Dit jaar zal de formatie 

ook per bubbel gebeuren. 

 

08.10u:  Ontbijt 

Voor de afwas en voor het uitdelen van de post, verrassen de leidsters jullie met hun niet te 

onderschatten acteertalenten in het thema. Elke dag aanschouwen jullie een stukje 

avontuur uit de sprookjeswereld. Na een kort toneeltje is het tijd om onze spieren te rekken 

in de ochtendgymnastiek. 

 

09.00u:  Diensten 

Om alles, in de mate van het mogelijke, ordelijk te laten verlopen, krijgt ieder van jullie een 

taakje toegewezen. Biekes, Speelclubs en Kwiks worden hiervoor in vendels verdeeld. In 

deze groepjes worden de taken uitgevoerd. Hierna volgt een strenge controle van de 

dienstleidster. De prestaties worden gequoteerd en de vendels met het hoogste 

puntenaantal ontvangen bij de slotformatie een grote verrassing!  

 

09.45u:  Ochtendactiviteit 

Spreekt voor zich… een activiteit in de ochtend. 

 

12.00u:  Zangstonde, massaspel of volksdans 

Gezellig met de hele chiro, een traditie die we graag in stand houden. 

 

12.30u:  Middageten 

Na al dat spelen hebben we honger gekregen, en het is tijd om de buikjes te vullen. 

Trouwens, het geknor en gerommel van de magen moet stoppen. De lekkere geuren, 

afkomstig uit de keuken, prikkelden al lang onze neus. Aanvalleeeeeeeeeeeeeeeeeeeen!  



13.15u:  Platte rust 

Na de afwas verdient iedereen een rustig moment, ideaal om de batterij op te laden. 

Immers, er volgt nog een hele dag! De leidster houdt een oogje in het zeil en zorgen ervoor 

dat alles rustig blijft.  

 

14.15u:  Middagactiviteit 

Te vergelijken met een gewone zondagmiddag, met het verschil dat we nu niet zelf voor het 

4-uurtje moeten zorgen. Onze koks verrassen ons steeds met een origineel tussendoortje.  

 

18.00u:  Avondeten 

Na de kampdans nogmaals geoefend te hebben, zodat we die met veel pracht en praal, 

glitter en glamour op de Schakel kunnen tonen, volgt het avondeten. Vergeet zeker het 

kattenwasje niet, want het is niet smakelijk om met vuile poten een boterham, of ander 

lekkers te omklemmen! 

 

19.00u:  Avondactiviteit 

Nog een korte, rustige activiteit om de avond af te sluiten.  

 

20.30u:  Bedtijd biekes 

En iets later ook de andere groepen. Om 22u30 ligt iedereen in bed en lopen daarbuiten 

(hopelijk) de schaapjes met witte voetjes, die drinken hun melk zo zoetjes. Daag! Toedeloe! 

Welterusten! De leiding gaat vergaderen… 

 

 

 

 
 



MISS HEUSDEN-ZOLDER 
Chiro Iris is op zoek naar de enige echte MISS HEUSDEN-ZOLDER 2022!!!! 

Trommel je chirovriendinnen op, trommel je mama en papa op, iedereen die je maar kan 

helpen bij het in elkaar frutselen van een GEDICHT, TONEEL, TEKST OF LIED OVER DE CHIRO!  

 

Let op: op kamp hebben jullie tijd om nog even te oefenen voor de Miss, maar niet om nog 

een hele act in elkaar te steken. Zorg er dus voor dat jullie goed voorbereid zijn! 

 

Let op je X-factor, je uitstraling, je kledij, je uitspraak, de toonvastheid, zing niet TE vals, 

vergeet je tekst niet,  … hoewel … bij  Chiro Iris doet het er allemaal niet toe!!  

Wees jezelf, ook al zing je kattenvals, ook al zie je er niet uit, ook al vergeet je je tekst … we 

zijn al blij als je op het podium iets komt brengen! 

 

 

En vergeet dit niet:  

de leukste en origineelste liedjes vallen in de prijzen ! 

 

Dus … raap al je inspiratie bij elkaar, zoek de inspiratie in de kleinste hoekjes en verras de 

leiding met jullie talent !!  

 

Er is voor IEDEREEN plaats op het podium! Denk niet dat je niet kan winnen, dat je niet 

origineel genoeg bent, je weet maar nooit!! 

 

BEGIN ER ALVAST AAN, VEEL SUCCES !! 

 

 

 

 

 

 



BIVAKLIED 
 

Leven op het ritme van de wind en van de zon, 

Zingen op de melodie van bos en beek en bron 

Slapen met getrommel van de regen op het dak 

Ontwaken met de morgendauw. 

We zijn weer op bivak! 

 

Ieder die ons ziet kijkt raar 

Wat niet kan dat wordt hier waar 

Vreemd wordt vriend en klein is groot 

Bij ons in de ploeg valt geen één uit de boot! 

 

Trek er mee op uit, 

Breek grenzen open. 

Samenspel wordt teken om te hopen 

Vlieg erin, doe mee en blijf niet staan 

Een nieuwe wereld roept om DOOR TE GAAN! 
  



UNIFORM  
 

Een bivak zou geen bivak zijn, als we ons geweldige chiro-uniform niet hadden…  Degenen 

die nog dingetjes missen, krijgen de mogelijkheid om de ontbrekende delen aan te schaffen!  

Hier alles nog eens op een rijtje… 

 

Het uniform bestaat uit: 

> gesloten schoenen of sportieve sandalen (ZONDER kousen) 

> een beige short, broekrok of rok 

> een rode T-shirt voor de leden en een witte T-shirt voor de leiding 

> een donkerblauwe trui of/en een donkerblauw hemd 

> chirosjaaltje 

 

De prijs voor de sjaaltjes is gratis voor de nieuwe leden en €3 voor de 

andere leden. De sjaaltjes zullen, naast de T-shirts (€8) verkrijgbaar 

zijn bij leidster Lisa. 

De andere chirokledij kan je kopen in De Banier (chirowinkel), in de 

Stationsstraat in Sint-Niklaas. 

 

 

 

 

        



IN DE VALIES  
 

Voorbeeld Artikel Hoeveelheid 

1 Uniformrok of –broek  

3 Rode T-shirt  

1 Donkerblauwe trui  

12 paar Kousen   

1 Slaapkleed of pyjama  

Oudsten Maandverband, tampons, BH’s  

1 tandenborstel, tandpasta, zeep, shampoo, kam en eventueel 

handcreme of bodylotion  

 

12 Onderbroekjes  

1 Badpak en eventueel badmuts + zonnecrème  

1 Grote handdoek (voor aan het zwembad)  

5 Speel- T-shirts  

3 Shortjes  

3 Badhanddoeken  

5 Washandjes  

2 Keukenhanddoeken met naam in geschreven  

3 Lange broeken  

2 Dikke truien  

1 Regenjas  

1 Linnenzak  

 Stevige gesloten schoenen  

1 Rugzak en drinkbus  



 Briefpapier, stiften, potloden, postzegels, adressen (bij de 

jongste is het handig om de enveloppen op voorhand te 

schrijven)  

 

Enkele Plastiek zakjes, veiligheidsspelden  

1 Kapstok om uniform op te hangen (handig!)  

1 Identiteitskaart/kids-ID (afgeven bij het vertrek)  

1 Zaklamp   

1 Brooddoos  

1 Vanaf tippers: aardappelmesje  

 IEDEREEN:  

• kussen en slaapzak 

• vuilspelkleren + REGENKLEDIJ 

• mondmasker + handgel/busje zeep 

• eigen keukenhanddoeken 

• enkel voor de kwiks, tippers, tiptiens en aspiranten: 

bord, bestek en beker (alles MOET duidelijk 

genaamtekend zijn) 

• Voor de biekes, speelclubs en kwiks: hoeslaken 

• indien nodig: zwembandjes 

!! Biekes, speelclubs en kwiks slapen in bedden. Een veldbed is 

NIET nodig !! 

!! Tippers, tiptiens en aspiranten slapen in tenten. Een veldbed 

is WEL nodig !! 

 

 

Dit is slechts een voorbeeldlijst.  U kan uw kind dus evenveel, meer of minder meegeven.  U vindt 

hiervan twee exemplaren, één om zelf bij te houden en één om mee te geven.  Dit is nuttig bij het 

terugvinden van verloren voorwerpen.  Mogen we iedereen nog eens uitdrukkelijk vragen alles van 

naam te voorzien?! Probeer zeker niet te veel mee te pakken! Alles moet nog in de camion! Voor 

de biekes is 1 knuffel zeker genoeg.  



 

Voorbeeld Artikel Hoeveelheid 

1 Uniformrok of –broek  

3 Rode T-shirt  

1 Donkerblauwe trui  

 Slaapkleed of pyjama  

Oudsten Maandverband, tampons, BH’s  

1 tandenborstel, tandpasta, zeep, shampoo, kam en eventueel 

handcreme of bodylotion 

 

12 Onderbroekjes  

12 paar Kousen  

1 Badpak en eventueel badmuts + zonnecrème  

1 Grote handdoek (voor aan het zwembad)  

5 Speel- T-shirts  

3 Shortjes  

3 Badhanddoeken  

5 Washandjes  

2 Keukenhanddoeken met naam ingeschreven  

3 Lange broeken  

2 Dikke truien  

1 Regenjas  

1 Linnenzak  

 Stevige gesloten schoenen  

1 Rugzak en drinkbus  

 Briefpapier, stiften, potloden, postzegels, adressen (bij de 

jongste is het handig om de enveloppen op voorhand te 

schrijven)  

 

Enkele Plastiek zakjes, veiligheidsspelden  



1 Kapstok om uniform op te hangen (handig!)  

1 Identiteitskaart/kids-ID (afgeven bij het vertrek)  

1 Zaklamp   

1 Brooddoos  

1 Vanaf tippers: aardappelmesje  

 IEDEREEN:  

• kussen en slaapzak 

• vuilspelkleren + REGENKLEDIJ 

• mondmasker + handgel/busje zeep 

• eigen keukenhanddoeken 

• enkel voor kwiks, tippers, tiptiens en aspiranten: bord, 

bestek en beker (alles MOET duidelijk genaamtekend 

zijn) 

• voor de biekes, speelclubs en kwiks: hoeslaken 

• indien nodig: zwembandjes 

!! Biekes, speelclubs en kwiks slapen in bedden. Een veldbed is 

NIET nodig !! 

!! Tippers, tiptiens en aspiranten slapen in tenten. Een veldbed 

is WEL nodig !! 

 

 
                     

 
 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

P 

 

AFTELLEN MAAR… 
Krijg je al zin in het kamp? De leidsters anders wel! Wij kijken al een heel jaar uit naar die 

leuke tien dagen waar we ons zonder enige schaamte kunnen laten gaan. Om het (bijna 

ondraaglijk) verlangen naar die tien dagen vol plezier wat te verzachten, kan je met deze 

aftelkalender elke dag een ander hartje inkleuren. Zo vliegen de dagen voorbij en voor je het 

weet is het tijd om op kamp te vertrekken!  

 

    

 

 

 

 

 

     
  

    
  

25 juli
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

26 juli
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

27 juli
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

28 juli
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

29 juli
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

30 juli
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 augustus
  
  
  
  
   

2 augustus
  
  
  
  
   

3 augustus
  
  
  
  
   

4 augustus
  
  
  
  
   

5 augustus
  
  
  
  
   

De rest 

vertrekt op 

kamp!! <3 

De aspi’s en 

tiptiens 

vertrekken! 

De biekes 

zijn weg! 
<3 

31 juli
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Wie zoekt, die vindt! 
 

 

 
 

   
   

  



Geef Nanny Mcphee wat 

meer kleur! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



KAMPMEMORY!  
Duurt het aftellen naar kamp toch een beetje te lang? Knip dan deze 

kampmemory uit die je kan spelen met je familie of al je chirovriendinnen. Zo 

kan je het wachten toch iets leuker maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SPAGHETTIAVOND 

  

Wanneer? Zaterdag 17 september 2022 

 

Wat?  Samen met alle leden, ouders, broers, zussen,… naar kampfoto’s kijken (vanaf 

18u00) en spaghetti eten (18u00 tot 20u00) 

 

Waar?   Op de Schakel 

 

Prijs?   Spaghetti à volonté: € 8 (-12) en € 10 (+12) 

Vegetarische spaghetti à volonté: € 10 

 

Inschrijven voor de spaghettiavond is mogelijk via volgende link: 

https://forms.gle/K3bkQYPRT8njQnkVA, deze zal op het facebookevenement verschijnen.  

 

Betalen doe je op het moment zelf. 

 

Inschrijven kan tot en met 20 augustus! Moesten jullie met vragen of problemen zitten in 

verband met de inschrijvingslink dan kunnen jullie ons altijd bereiken.  

 

Leidster Emma- 0468 14 40 13 – debaereemma@gmail.com   

Leidster Lies- 0473 67 63 28 – lies.robyn01@gmail.com 

 

 

 

 

      Hopelijk tot dan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/K3bkQYPRT8njQnkVA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERRASSINGSUITSTAP 

De zomervakantie zou niet in schoonheid kunnen eindigen zonder onze fameuze 

verrassingsuitstap.  Zoals de naam al zegt, staan we voor een raadsel!  We kunnen weinig 

meer verklappen… 

 

De volgende informatie kan echter wel handig zijn! 

Wanneer?  ZONDAG 14 AUGUSTUS rond 8u00 aan de VOORKANT van station van Sint-

Niklaas. Wees zeker op tijd, want de laatkomers missen de pret! We komen terug aan rond 

18u00 aan het station van Sint-Niklaas. De exacte uren worden later medegedeeld. 

 

Waar?  

Dat is nog een verrassing!!!! 

 

Wat nemen we mee?  

> Lunchpakket (’s middags en ‘s avonds) + drankje 

> Vieruurtje 

> Zonnecrème 

> Regenjas 

> Bikini/ badpak 

> Goed humeur hihi ;) 

 

Prijs?  

€ 15 over te schrijven naar volgende rekeningnummer: Chiro Iris - BE67 0689 3099 2687. De 

inschrijving is pas geldig na ontvangen van de overschrijving.  

 

Als je beslist om mee te gaan (natuurlijk!!!), mag je een mailtje sturen naar 

verrassingsuitstap@chiro-iris.be met de bevestiging dat je meegaat voor 4 augustus.  

 

Bij vragen of problemen, aarzel niet om deze nummers te contacteren: 

 

Leidster Yente – 0488 89 92 12– yente.karsai@telenet.be 

Leidster Lore – 0471 62 16 03 – deschepper.lore@gmail.com 

 

 

 

Hopelijk tot dan!  

 

mailto:verrassingsuitstap@chiro-iris.be
mailto:yente.karsai@telenet.be
mailto:deschepper.lore@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mogen wij U voorstellen … 
 

Het OuderComité    
 

een leuke bende, Olé olé ! 
 
Het oudercomité is een gezellige bende van mama's, papa's, leiding en oud-
leiding die graag op verschillende manieren ondersteuning bieden aan de 
leidingsploeg. We bespreken werkpuntjes en zoeken samen naar oplossingen. 
Hiervoor vergaderen we driemaal per jaar. We helpen graag bij verschillende 
activiteiten, maar willen ook een schakel zijn tussen ouders en leiding indien 
dit nodig is. 
 
Wens je deel uit te maken van dit comité of wil je graag één van onze helpende 
handen zijn op één of meerdere activiteiten, dan kan je je via deze link  
inschrijven:  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUsTKmWsGHH5x3I5cNidq8Q-
a5DXnWnc8tawyUq1ksWFV2KA/viewform 
 
Wens je graag contact op te nemen met het oudercomité dan kan dit via 
chiroirisoc@hotmail.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUsTKmWsGHH5x3I5cNidq8Q-a5DXnWnc8tawyUq1ksWFV2KA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUsTKmWsGHH5x3I5cNidq8Q-a5DXnWnc8tawyUq1ksWFV2KA/viewform
mailto:chiroirisoc@hotmail.com

